
jaarverslag 
2022 

 
 

Beste vrijwilliger, sponsor of sympathisant, 

Alsjeblieft: het nieuwe jaarverslag van Zoekpunt! Je mag het beschouwen als een teken van onze 

dankbaarheid voor de medewerking, de financiële steun en de sympathie. 

Na tweeënhalf jaar aanwezigheid, voelen we dat Zoekpunt steeds vlotter ‘gevonden’ wordt, in al 

zijn functies: als ontmoetingspunt, als prikkelpunt, als infopunt en als winkelpunt. 

Enkele weken geleden bracht een dame een grote doos Merci-chocolaatjes en een kerstkaart 

met deze boodschap: “Bedankt voor alles wat jullie doen voor onze medemensen, gewoon 

omdat het kan en niet omdat het moet”. De snoepjes hebben gesmaakt ... maar vooral deze 

mooie woorden hebben ons deugd gedaan! 
 
 

De vrijwilligers van Zoekpunt aan het woord ... 
 

 

 

 

  

Een echtpaar komt twee kleine kruisjes kopen, één voor ieder. Zij is 
ongeneeslijk ziek. Door hetzelfde kruisje te dragen, willen ze ook deze 

levensfase in sterke verbondenheid – onderling én met de Heer – 
beleven. Ik mag er een zegengebed over uitspreken ... 

Een oudere vrouw komt binnen en vraagt schuchter of ze even mag 
rondkijken. Plots keert ze zich naar mij en vertelt... Ze woont alleen 
op een appartement in de buurt en ze komt elke dag naar een 
binnenpleintje om een kat eten te geven. Dan volgt een enthousiast 
verhaal over haar dagelijkse zorg voor de kat. Het is koud en het 
vriest, hoe moet dit nu met de kat? Ze vertelt en blijft vertellen, een 
half uur lang. Dan vertrekt ze met een brede glimlach en dankt ... 
omdat ze in Zoekpunt op verhaal is mogen komen. 

 

Als ik de trouwe (be-)zoeker zie 
binnenlopen, weet ik hoe laat het is: tijd 
om stoom af te blazen, verhaal kwijt te 

kunnen, alle frustraties te spuien, 
wanhoop eruit te gooien, vragen te 
stellen die alleen diegene zelf kan 

beantwoorden.  
Aan het eind van het hele verhaal ziet 

degene - aan de hand van mijn vragen - 
zelf alles in perspectief. 

Geregeld komen mensen van de evangelische kerk langs 
om te zeggen hoe fijn het is dat wij er zijn. Of om over de 
rijkdom van ons geloof te praten. Ondanks de verschillen 

in ons geloof, hebben we ook zoveel raakvlakken; voor 
beide 'partijen' zinvol om je er in te verdiepen. 



uit: Het Belang van Limburg 
13 december 2022 

   
                                                                  

Genk opent achttien ‘warme 
plekken’ voor wie winter in 
koude moet doorbrengen 

De stad Genk heeft achttien 
zogenaamd ‘warme plekken’ 
bekendgemaakt. Inwoners die 
moeite hebben om hun woning te 
verwarmen tijdens de winter 
kunnen er terecht voor een kop 
koffie, een babbel en wat warmte. 

Chris Nelis en Joos Meesters 
Astrid Brandt van Zoekpunt en Nora Cadillo.  — ©  Serge Minten 

 

“De plekken zijn niet nieuw”, zegt schepen Sara Roncada, bevoegd voor Sociaal Welzijn (cd&v). “Het zijn 

buurthuizen en dienstencentra die sowieso verwarmd zijn, maar veel Genkenaars weten niet dat ze er 

ook buiten de activiteiten welkom zijn, zonder verplichtingen. Met de stijgende energieprijzen kan het 

een uitweg zijn voor mensen die thuis in de kou dreigen te zitten. Doordat het plekken zijn die sowieso 

al gebruikt werden, is het ook niet stigmatiserend om er binnen te stappen. Mensen kunnen er terecht 

voor een kop koffie, een babbel of om gewoon wat te zitten.” 

Crypte 
In samenwerking met het Genkse dekenaat zijn er ook drie warme plekken die in het weekend 

toegankelijk zijn. “Niemand loopt ermee te koop, maar we ontvingen duidelijke signalen dat er mensen 

zijn die thuis de verwarming niet meer durven aan te zetten”, zegt deken Luc Herbots. “En dan gaat het 

niet eens om de groep in echte armoede, maar een groep mensen die het normaal wel op eigen kracht 

haalt. Daarom hebben we onder meer de Crypte onder de kerk aangeboden voor dit initiatief. Die is nu 

open als warme plek op zondagmiddag. Het initiatief had nog niet veel aandacht gekregen, dus een 

overrompeling is dat voorlopig niet. Maar ik vind het wel belangrijk dat we hier samen met de stad 

aandacht voor hebben.” 

Schaamte 
Ook Zoekpunt, het winkeltje van het Genkse dekenaat in Shopping 2, is een warme plek. Nora Cadillo 

komt er geregeld over de vloer, vooral omdat ze er een luisterend oor vindt. “Ik voel mij nu al tien keer 

beter dan twee weken geleden”, zegt Cadillo. “Die gesprekken doen echt deugd. Maar ook de warmte 

waarin je letterlijk en figuurlijk ontvangen wordt. Hier is echt wel behoefte aan. Dat merk ik ook in mijn 

vriendenkring. De grootste drempel waar mensen mee kampen is schaamte. Daar ben ik overheen. De 

meerwaarde van die contacten is immers enorm. Ik kom hier niet elke dag, maar spring soms binnen als 

ik op weg ben naar mijn werk.” Het pand van het dekenaat ligt in Shopping 2 tegenover de 

kruidenwinkel en is open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur. 

Ook Sint-Truiden heeft deze winter al twee warmteplekken geopend en wil er in totaal een vijftal 

aanbieden. 

De volledige lijst met warme plekken in Genk staat op www.genk.be/warme-plekken 

 



Financieel jaarverslag 2022 

Beschikbare 
middelen 

op 1-1-2022 

Inkomsten 
2022 

Uitgaven 
2022 

Beschikbare 
middelen 

op 31-12-2022 

 percent op verkoop 677,19 € 
giften 6.940,00 € 
 

alg. kosten Shopping 2 2.131,10 € 
elektriciteit/verwarming 4.178,98 € 
patrimoniumtaks 1.611,49 € 
brandverzekering 62,88 € 
Sabam - Unisono 256,15 € 
internet  276,00 € 
werkingskosten 366,76 € 

 

2.437,95 € totaal: 7.617,19 € totaal: 8.883,36 € 1.171,78 € 

 
In vergelijking met 2021 zijn de uitgaven met 2.800 € gestegen, en de verklaring is heel eenvoudig: de 
torenhoge energiekosten! 
We hebben de voorbije maanden meerdere besparende maatregelen doorgevoerd:  

• de gaslampen zijn in de mate van het mogelijke verwijderd en enkel de spaarlampen zijn behouden; 

• de deuren blijven tijdens de wintermaanden gesloten (al is dit minder ‘onthalend’); 

• de elektrische verwarming is nog fijner afgesteld met timers.  
 
 

Zoekpunt financieel ondersteunen? 

Het winkelpand wordt ons gratis ter beschikking gesteld door vzw Parochiale Werken van het Dekenaat 
en voor de opstart en de eerste werkingsgelden mochten we in 2020 rekenen op een toelage van ‘Space 
for Grace’.  

Vanaf 2021 moest het project financieel zelfdragend zijn, wat - dankzij vele gulle giften – ook in 2022 is 
gelukt.  

Ook voor het nieuwe jaar zijn we aangewezen op giften van sympathisanten. 
Doe ook jij een duit in het zakje? BE15 7360 5002 9230, Zoekpunt, 3600 Genk. 

Dank ook aan de mensen die maandelijks steunen via een permanente opdracht. 

  



Zoekpunt in vier kernwoorden 
 
✓ ONTMOETINGSPUNT: Zoekpunt is een 

ontmoetingsplaats rond zingeving en geloof; 

waar we vooral naar elkaar luisteren en van 

elkaar leren. 

✓ PRIKKELPUNT: via doordenkertjes op het tv-

scherm en tekstkaartjes op het 

levensboompje, nodigen we mensen uit om 

even stil te vallen en te mijmeren. 

✓ INFORMATIEPUNT: mensen kunnen in 

Zoekpunt terecht met al hun vragen rond 

zingeving en geloof, maar ook voor praktische 

vragen rond parochie en Kerk. 

✓ WINKELPUNT: het Pastoraal 

Informatiecentrum (de winkel van het bisdom) 

heeft in Zoekpunt een mooi assortiment met 

wenskaarten, boeken en zinvolle geschenken. 

 

Vrijwilliger worden in Zoekpunt ? 

Zoekpunt wordt gedragen door vrijwilligers! 

✓ Er zijn vrijwilligers, die  de permanentie verzorgen:  gelovige mensen met een luisterend oor en het 

hart op de juiste plaats! Misschien ben ook jij bereid om geregeld een dagdeel in onze kerkplek 

aanwezig te zijn? 

✓ Er zijn vrijwilligers welkom voor het inhoudelijke luik: mensen met een vlotte pen en een eigentijdse 

geloofstaal, voor het materiaal in de prikkeletalage, het tv-scherm en de tekstmandjes; 

✓ Er zijn vrijwilligers welkom voor de  presentatie: creatieve mensen of handig met de pc, zodat we de 

etalages, de winkelrekken, de infostand ... kunnen presenteren met de nodige stijl en uitstraling; 

✓ En misschien heb jij zelf wel een idee hoe jij een bijdrage zou kunnen leveren ... Laat het ons horen! 

Stuur een mailtje naar zoekpunt@dekenaatgenk.be; of meld je in de dekenij, Molenstraat 2C, Genk. 

 

Voor 2023: Vrede en alle goeds! 

Gods vrede zal stromen over heel de aarde, 

zijn koninkrijk kome, zijn gerechtigheid. 

Steeds nieuw geboren doet Hij van zich horen. 

Hij wekt in ons de vrede en alle goeds. 

Ook wij, nieuw geboren, omgekeerd ten leven. 

Wij doen van ons horen in woord en daad: 

kleine gebaren maar niet te bedaren. 

Wij zijn in staat tot vrede en alle goeds. 

Gezegende dagen, Nieuwjaar van verlangen, 

van zoeken en wagen in deze tijd. 

God brengt ons verder, Hij is onze herder. 

Zo gaan wij richting vrede. Vrede en alle goeds! 

Jan van Opbergen 

 

 

Zoekpunt - Shopping 2, 3600 Genk 

komende vanuit hoofdgang Shopping 1: tweede pand links 

dinsdag-zaterdag 10-12 en 14-16 uur 

zoekpunt@dekenaatgenk.be  
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